Bouwen op het fundament... met Gods zegen

Goedemorgen. Afgelopen zondag ben ik teruggekomen uit de VS. Onze dochter verhuist van
oostkust Amerika naar Boulder, een stadje vlakbij Denver.

Ze wilde met een maatje haar auto vervoeren van A tot B, en ik mocht mee. Wat houdt zo’n
roadtrip van 6 dagen in? Aan het begin stippel je je route uit, maak een paar reserveringen.
ledere dag moet je koffie bemachtigen, boterhammetjes smeren voor onderweg. Aan het einde
van de dag daalt je energie, laat je bruisend muziek hard spelen. Af en toe mag de passagier
zangteksten opzoeken. Wat zingt Elton John eigenlijk in “Rocketman”? Daar wilde we achter
komen! Je gaat historische plekjes voorbij en soms flitsbezoeken maken. Je gaat door
regenbuien heen. Je bent nerveus voor tornado’s totdat iemand je vertelt—het is tornado
seizoen niet, hoor. Gelukkig!. Op een roadtrip ga je ook eten wat op je pad komt— zoals bbq, en
milkshakes bij een Sonic drive-in café— in acht verschillende smaken. De maat ‘small’ was al
behoorlijk want in de VS is alles groter dan hier: de auto’s, de hamburgers, vul maar in. Dat hielp
met motivatie: nog 200 km rijden, en dan afslag voor alweer een Sonic milkshake... deze keer in
‘extra-small’.

Waarom deze roadtrip? Onze dochter Danielle woont al jaren in de Verenigde Staten. Dani
begint deze maand aan een nieuwe baan, met een nieuw huis in een nieuw stad. Dat noemen
we een hoeveelheid aan transities. In de kerk vinden we het fijn om een zegen van God te geven
bij allerlei momenten van transitie— veranderingen—zoals nieuwe baby, verhuizen, nieuwe
baan. Waarom is dat? In het afsluiten van een hoofdstuk in je leven, met de vooruitzichten van
nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, zit kwetsbaarheid. We gaan twijfelen aan ons eigen
vermogen: kan ik dit wel aan? Als volgelingen van Jezus leren we om naar God toe te gaan op die
momenten. Geen schande om te erkennen dat we behoefte hebben om Gods hulp en zijn
goedheid en genade opnieuw te ervaren. We willen hoopvol de toekomst in. en daarom vragen
we aan God dat hij bij ons zal zijn. Dat hij ons helpt door alles heen te groeien en bloeien.

In haar woonplaats de afgelopen twee jaar aan de Oostkust was Danielle erg gezegend om een
kerkgemeenschap gevonden te hebben waar ze veel is gegroeid in haar geloof. (Het was een
kleine Anglicaanse kerk, voor Amerikaanse begrippen vrij oud.) De mensen in deze
gemeenschap zijn haar erg dierbaar geworden. Op haar laatste zondag voor haar verhuizing,
werd er tijd in de dienst opzij gezet om voor haar te bidden en haar een zegen mee te geven voor
haar nieuwe stap. Straks zal ik er nog meer van vertellen...want Daniélle heeft wat moois
meegekregen

Vandaag gaan we het hebben vooral over zegen ontvangen. Onze jaarthema is, “bouwen op het
fundament”. En waar vinden we de kracht om te bouwen? Kracht komt van God. We willen
bouwen met Hem, en Gods zegen ervaren “onderweg”

A. (Beginnen met basis:) Wat is een zegen?

1. Klinkt Beetje ouderwets, maar buiten de kerk hoor je wel af en toe iets over zegen: “wat een
zegen!” (Onverwacht toeval, goed uitgepakt), ‘tel je zegeningen” (te midden van tegenslag, om je
perspectief te geven: ‘je hebt al veel moois, denk er aan’)

2. Wat zegt de Bijbel over zegen: materiele zegen en geestelijke zegen

- materiéle zegen: bezit, kinderen, lichamelijke gezondheid: deze waren gezien in het oud
testament als een teken van Gods zegen—Gods goedheid— in je leven. Wel zijn er voorbeelden




in de bijbel van gezegende mensen in allerlei omstandigheden. Paulus een goed voorbeeld
daarvan.

-geestelijke zegen: minder tastbare zegen zoals genade, geestelijke gezondheid; denkin de OT
aan de wijsheid van Salomo, de genade geschonken aan David, de vreugde van Hannah. NT:
Vooral in de evangelies, zien we Jezus roepen dat Gods zegen beschikbaar is juist voor de
zwakke, de zoekende die groot geloof laten zien. Genezingskracht van Jezus, nieuwe leven in
Jezus, vruchten en gaven van de heilige Geest— allemaal zegen van God.

B. Paar Bijbelse principes te noemen:

1. zegen komt van God. Efeziérs 1:3 gezegend zijn de God en Vader van onze heer Jezus
Christus, die ons zegent met iedere zegen. Onder het begrip ‘zegen’ is er veel! Maar zeker is dat
zegen komtvan God.

--Voor het gemak noem ik de grote, ‘algemene’ zegen voor de hele mensheid en
ook de persoonlijke zegeningen van God:

Galaten 3:14: dank zij Jezus Christus kunnen niet joden nu dus dezelfde zegen krijgen
als Abraham en Gods belofte komt uit: wij geloven, en daarom krijgen we de heilige
Geest. (BGT)

In andere woorden, we hebben ook de zegen van ‘het leven delen met God’, nu en voor altijd. De
grootste zegen voor de hele mensheid is Gods genade, beschikbaar voor eenieder die het wil
aanvaarden.

-- ‘Persoonlijke’ zegen: dan bedoel ik die dingen waar we ons voor mogen
uitstrekken. Jezus leert ons dat het goed is om afhankelijk te zijn van een liefdevolle
hemelse vader.

Door het aan God te vragen kunnen we genieten van leven in de kracht van Gods geest, in ons
door geloof, de zegen van de voorziening van God: gaven van de geest. We mogen voor gewone
dingen zoals ‘onze dagelijkse brood’ ook bidden.

Mattheus 7:7 als je iets vraagt zul je het krijgen, als je iets zoekt zul je het vinden, als je
op de deur klopt wordt er voor je opengedaan.

2. God wil ons graag zegenen.

God houdt zich aan zijn beloften. Hij heeft het beste met ons voor, en wil dat alle mensen
vergeving kunnen ontvangen, kunnen groeien, en kunnen wandelen in geloof met hem.
Geestelijke zegeningen zijn voor ons allen. De gaven van de geest — een groot zegen— zijn
bedoeld om uit te delen, voor de opbouw van de gemeente. Gods geest helpt ons samen
verbonden te leven in Gods liefde. Het gaat om liefde (doel): big picture

C. Praktisch maken. Welke voorbeelden zijn er voor ons, om aan de slag te kunnen?

Oude testament voorbeeld komt uit 1 kronieken. Tussen alle lijsten van mensen in de Bijbelboek
‘kronieken’ (zoon van die, zoon daarvan) komt ‘Jabes’ ineens voor: hij is een eervolle man, die
vraagt iets aan God en krijgt wat hij vraagt van Hem.

Jabes was de belangrijkste van zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes (=verdriet)
genoemd: “want”, zei ze, “zijn geboorte ging vreselijk moeilijk”. Jabes bad tot de God
van Israél: “wilt u alstublieft goed voor mij zijn en mijn gebied steeds groter maken. wilt



|”

u met mij zijn en mij beschermen tegen het kwaad zodat ik geen verdriet zal hebben
En God gaf hem wat hij had gevraagd. | kronieken 4: 9-10, basisbijbel

Wie weet nog, van jaren geleden, dat er een hele beweging rondom ‘het gebed van Jabes’ was?

Marijke had een heel mooi uittreksel gemaakt van die boek, omdat ze het een mooi boek vond.

(Die staat straks bij de preek notities). Vandaag ga ik er geen boek studie van maken, maar toch
een paar opmerkingen over de tekst delen.

Jabes lijkt een gezegend man te zijn, maar heeft ook verdriet. Jabes roept het uit in zijn gebed
naar De God die hij al vertrouwt: “zegen mij, heer”. Drie delen van zijn gebed:

1. Verbreed mijn gebied
2. laat mij ervaren dat u erbij bent,

3. bescherm mij van het kwaad

verdieping:

Wat betekent ‘verbreed mijn gebied’? Jabes is bewust van de zegeningen die hij al heeft en wil
nog meer. Dat noem ik lef! Dat is geen makkelijke weg. Hij is zoals een van de dienstknechten in
de gelijkenis van Jezus die talenten krijgt van de meester, en aan de slag wil om te investeren.
Jabes verwelkomt dat werk, hij wil zich nog meer inzetten, en wil dat samen met God, op terrein
dat God-gegeven is.

Daarom bidt hij #2: Laat mij zien dat u erbij bent! Jabes erkent daarbij dat alles van God is—
ook alle groei en bloei. In de gelijkenis ging de meester feestvieren met de mensen die durfden
investeren.

Waarom bidt Jabes #3? (‘En geen pijn doen’) als we kijken wat voor een naam hij gekregen heeft
van zijn moeder kunnen we afleiden dat Jabes een behoorlijke label op hem geplakt gekregen
heeft. « Pijn-doener— oei » Kan er niet omheen want het is zijn naam. Kun je dat voorstellen dat
Jabes gevoelig is voor het idee dat hij kwaad zou brengen aan een ander? Dus bidt hij, denk ik,
niet— o ik wil geen pijn leiden, maar laat me niet pijn veroorzaken, of bang zijn dat mijn bijdrage
in een bepaalde situatie iemand zou nadelen. Jabes blijft zichzelf, maar wil af van de oordeel.

Zo kunnen we ook bidden dat God ons helpt over identiteits-hindernissen heen te stappen—
misschien van je omgeving wat er is jou aangedaan, maar misschien ook dingen dat je fout hebt
gedaan. ‘Heer, help me overheen, dat ik kan met de zegeningen van u ook een zegen zijn voor
anderen. Ik wil niet meer dat labelen en fouten, of oordelen van anderen dat ik ‘niet deug’, mij
tegen kunnen houden!’ Misschien heb je ook een label waar je vanaf wil. Dat brengt ons naar
Jezus, die ons een nieuwe identiteit geeft, en ons aan elkaar geeft.

Nieuwe testament voorbeeld: Jezus. Jabes’ blik op God was op basis van het geloof van
Abraham en Moses. Het was daardoor beperkt. Maar zijn lef en geloof wijzen ons naar Jezus.
Jezus’ kennis van de vader is op basis van rechtstreeks relatie. Door Jezus, en de Heilige Geest
die woont in ons, mogen we ervaren de zegen van leven met hem —nu en voor altijd. (Zoals
Jabes bad, ‘dat uw hand rust op mijn leven’, mogen we dat met vertrouwen ook bidden, want dat
is de werk van de Heilige Geest.). De komst van de Heilige Geest om onze trooster te zijn, en ons
te helpen bidden. Wij hebben meer dan Jabes!




Jezus leerde ons dat we geliefde kinderen zijn. We weten dat God VOOR ons is: Jezus liet zien
wie de vader is (Mattheus 6:8: je vader weet allang wat je nodig hebben). Onze vader geeft ons
kracht om hem te vertrouwen en te wandelen met hem: De heilige Geest leeft in ons om

dat voor elkaar te krijgen waar Jezus voor bad.

Zoals Jabes mogen we ons uitstrekken naar Gods zegen. Besef dat een groter gebied in Gods
koninkrijk hand in hand gaat met iets goeds betekenen voor de mensen om ons heen. Het
rendement van onze inzet zal misschien dan anders zijn dan we kunnen voorzien. Het lijkt alsof
Jabes een gevoel heeft voor de talenten die hij bezit, en wil graag ‘meer gebied’. Hij wil groeien.
Wat betreft groei, wijst Jezus ons naar de kracht van het mosterdzaad, en de ijver, geduld en
wijsheid van de Zaaier.

D. even terugkomen bij Daniélles uitzegening

Danielle werd naar voren geroepen, en de leden van de gemeente (het is een kleine gemeente,
dus zo’n 15 a 20 mensen) stonden om haar heen en begonnen te bidden. Tijdens dit gebed kreeg
Danielle het gevoel dat zij haar handen voor zich mocht openen. Toen zij dit deed, kreeg zij de
gedachte dat dit een passende houding was, omdat de zegeningen die zij ontving van deze
gemeenschap in belangrijke mate haar waren gegeven om doorgegeven te worden aan de
mensen die zij zou ontmoeten in haar volgende woonplaats. Tegelijkertijd had zij ook het gevoel
dat zij erg geliefd was. Het ontvangen van de zegeningen en het doorgeven ervan gingen samen.

Dit vormde een contrast met hoe Danielle naar dit moment had toegeleefd. Ze keek erg tegen
het afscheid op. Ze was erg van deze mensen gaan houden en hoopte stiekem dat zij in hun
gebeden blijk zouden geven dat zij ook voor hen heel dierbaar was. Danielle kwam dus naar dit
moment met een hoop om vooral te ontvangen; om als het ware gevuld te worden. Het was dus
een heel mooie, verassende gedachte voor haar dat het ontvangen en doorgeven samengingen.
Zij mocht zowel ontvangen als doorgeven. (Ze sloten elkaar niet uit, maar versterkten elkaar
eerder).

Johannes 13:34: ik geef jullie een nieuwe regel: houdt van elkaar. jullie moeten net
zoveel van elkaar houden als ik van jullie gehouden hebt. dan zou iedereen kunnen zien
dat jullie mijn leerlingen zijn.

E. tot slot
Drie take-aways vandaag:

— zegeningen zijn van God (every good and perfect gift is from above, James 1:17). Hij weet wat
we nodig hebben védrdat we het vragen.

— God geeft soms een zegen om je te helpen herstellen. Hij weet dit zelf te sturen (zoals Jabes
en zijn naam, en zoals Daniélle en haar gevoel van onzekerheid bij een nieuwe levensfase);

— Groei en bloei komen van God. Durf te vragen, met dankbaarheid voor wat God al aan het
doenisin je leven. We mogen resultaten aan hem toevertrouwen, want hij ziet het grote

plaatje. Samen delen we de behoefte om Gods genade en goedheid te ervaren. En God wil graag
voorzien in al ons menselijk verlangen, ook in en door jou. Dus...Open je handen!




Persoonlijk uittreksel Boek ‘Het gebed van Jabes'

Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders; zijn moeder had hem Jabes
genoemd: want, zeide zij, ik heb hem met smart gebaard. 10 Jabes nu riep de
God van Israél aan met de woorden: Wil mij foch overvloedig zegenen en mijn
gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij
geen smart treftl En God schonk wat hij had gevraagd.(1 Kron. 4: 9- 10 NBG
1951)

Jabes wilde meer voor God betekenen en voor Hem doen, en God beantwoordde
zijn gebed. (vers 10)

Eerste negen hoofdstukken van 1 Kronieken geven alleen maar de ‘genealogie’
(voorouders) door vanaf Adam. Na 44 namen in hoofdstuk 4 komt opeens de
naam Jabes, met een klein verhaaltje over hem. Waarom? Daarna gaat de lijn
weer gewoon verder. Wat was het geheim van Jabes?:

De start van Jabes ging met problemen, niemand had ook van hem gehoord.

Hij bad een ongewoon gebed van één regel.

Het eindigde buitengewoon goed voor hem.

Jabes begint te bidden "Wil mij toch overvloedig zegenen”.

Een egoistisch gebed? Misschien niet en moeten wij dat ook wat vaker doen. Zijn
naam betekent 'pijn’. Dat belooft wat voor de toekomst! Vaak werd er een naam
gegeven aan een baby dat verder invloed zou hebben op z'n leven. Hij was
opgegroeid met over de God van Israél te horen, hoe God het volk uit de
slavernij had gered. Hij geloofde in de God van wonderen en van een nieuw begin.
"Wil mij toch overvloedig zegenen”. Hij wil zijn oude leven van verdriet en pijn
achter zich laten en God vragen hem overvloedig te zegenen.

Wat betekent zegenen eigenlijk? Bijbels gezien betekent het 'vragen naar een
bovennatuurlijke gunst’. We vragen niet naar meer van wat we zelf kunnen
krijgen, maar naar de onbegrensde goedheid van God, die alleen Hij kan geven.
Jabes liet het volledig aan God over wat die zegen zou zijn, hoe, wanneer en hoe
Jabes het zou ontvangen. Hij vertrouwde God volledig hierin, hij vertrouwde op
Gods goedheid. Al het andere wat wij nodig hebben komt op de tweede plaats.
We willen ondergedompeld worden in wat God wil doen in ons, door ons en rondom
ons, voor Zijn glorie.

Mat. 7:7 'Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal
voor je worden opengedaan. (NBV) en Jak. 4:2 'U krijgt niets omdat u niet
bidt.(NBV)

Gods natuur is om te zegenen. Toen Mozes in Exodus 33:18 vroeg: "Toon mij Uw
glorie”, vroeg hij om een meer intiem begrijpen van wie God is. God antwoord hem



in Exodus 34:6 "De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig,
geduldig, frouw en waarachtig”.

Jabes werd gezegend omdat hij niemand en niets groter achtte dan Gods natuur
om te zegenen! Het is niet wie je bent, wat je ouders je meegegeven hebben, of
wat jouw zogenaamd ‘lot’ zou zijn. Wat telt is wat jij wilt zijn voor God en vraag
daar voor. Door een simpel, gelovig gebed kan je jouw toekomst veranderen.

“En mijn gebied vergroten”

Het volgende deel van het gebed van Jabes is dat je vraagt dat God je invloed
vergroot, zodat Hij een grotere impact zal hebben. God heeft jou een
grondgebied gegeven waar jij invloed hebt. Het is goed om Hem te vragen dat te
vergroten, zodat Hij meer zichtbaar wordt. Christenen die zaken leiden,
moeders in hun gezinnen ....op deze manier kan je meer individuele levens
bereiken ot eer van Hem.

Als Jabes een moeder was geweest, dan had hij misschien dit gebeden: Heer,
voeg foe aan mijn gezin, geef gunst in mijn 'key' relaties, vermenigvuldig voor Uw
glorie mijn huisgezin. Op deze manier kan je meer mensenlevens raken.

Je grenzen verleggen: Als jij gelooft dat God oneindig veel van je houdt en Hij
weet dat de hemel een veel betere plek is, waarom laat Hij je dan op aarde
verder leven? Omdat Hij wil dat je je grenzen gaat verleggen, nieuw gebied gaat
veroveren en mensen gaat bereiken in Zijn naam.

Ook dit is een revolutionair gebed, net zoals Zegen mij. Velen denken, ik heb het
al druk genoeg. Maar als jouw mogelijkheden uitbreiden, dan breiden jouw
bronnen en kunnen ook uit op een bovennatuurlijke manier. God is blij met zo'n
vraag! Mensen zullen bij jou op de stoep staan of naast je aan tafel zitten. Ze
zullen je dingen vragen. Ik noem dat Jabes-ontmoetingen. Zelfs al voel jij je
down, ongelukkig, eenzaam .... Vraag God om je grondgebied uit te breiden, naar
iemand die jou nodig heeft op dat moment.

Gods optelsom

Wij denken vaak zo: mijn kunnen + mijn ervaring + mijn training, + mijn
persoonlijkheid en voorkomen + mijn verleden en verwachtingen van anderen=
mijn toegewezen gebied.

Gods optelsom is zo: Mijn gewilligheid en zwakheid + Gods wil en bovennatuurlijke
kracht = mijn uitbreidend gebied.

Als je Hem in alle eerlijkheid vraagt om je meer invloed en verantwoordelijkheid
te geven tot eer van Hem, dan zal Hij mensen op je pad brengen. Je mag Hem
vertrouwen dat Hij nooit iemand zal sturen die jij niet kan helpen door Zijn
leiding en kracht. Het is altijd spannend en wat angstig wanneer je meer gebied
gaat innemen, maar er is tegelijkertijd ook een enorme ‘thrill' die je ervaart,
want God leidt je hier door heen. Je zal woorden krijgen om te spreken, net
zoals Paulus en Petrus die kregen.



Een gebed voor een groter gebied, is vragen om een wonder. Ene wonder is een
interventie van God om iets te laten gebeuren wat normaal niet zou gebeuren.
Dat wilde Jabes hebben om zijn boven naam uit te stijgen en zijn
omstandigheden te transformeren. Ik vraag God soms om een veel groter gebied!
Op die manier zet je wonderen vrij. De hemel stuurt engelen, bronnen, kracht en
mensen die je nodig hebt!

"Laat Uw hand met mij zijn"

Ik heb gezien dat mensen die durfden te vragen voor een groter gebied,
gezegend werden op een schaal die ze nooit hadden kunnen bedenken. Ze hebben
gezien dat God hun grenzen verlegde en hun invloed vergrootte.

En dan plotseling lukt het niet meer zo. Het wordt te groot, je wordt bang, je
denkt dat iemand anders het beter kan...Dit gevoel is oké, het heet ook wel
‘afhankelijk zijn'. We zijn er voor gemaakt om afhankelijk te zijn van God. Dit
maakt het dat God van gewone mensen zoals Jabes, jij en ik 'helden’ kan maken.
"0, laat Uw hand met mij zijn!". Met dat zetten we Gods kracht vrij om te
kunnen doen war Hij van ons vraagt en brengen we Hem eer door al deze
onmogelijkheden. Let op; Jabes begon in zijn gebed niet met deze vraag. Toen
was alles nog te hanteren. Maar hier had hij een goddelijke hand nodig, en snel.
Hij kon er mee stoppen, of proberen verder te gaan in zijn eigen kracht, maar in
plaats van dat ging hij bidden.

Als Gods zegen zoeken is een daad van aanbidding en om meer voor Hem te doen
is onze ambitie, dan is vragen om Zijn hand op ons een strategische keus om dat
wat God begonnen is in ons verder te zetten en te ondersteunen.

Daarom kan je ‘Gods hand op je' noemen de ‘aanraking van grootheid'. (tfouch of
greatness)

Jij wordt niet groot, maar je wordt afhankelijk van de sterke hand van God.
Jouw behoeften en noden worden onbegrensde mogelijkheden voor Hem. En Hij
wordt groot door jou!

Voorbeeld: kind die van een hoge glijbaan af wil. Hij durft niet en vraagt z'n
vader: wil je met mij de glijbaan afgaan, ik durf het niet alleen.

Zo is de Vaders hand. Je vraagt Hem, Vader doe dit in mij, want ik kan het niet
alleen. Het is te groot voor mij! En je stapt uit in geloof en ziet dan dat God je
de woorden heeft gegeven, de kracht heeft gegeven en je kan alleen maar
zeggen dat Hij dat heeft gedaan!

Paulus schrijft in 2 Kor. 3:5, 6: "Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat
we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan
God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het
verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest."

Vele christenen denken dat dit alleen maar voor profeten of apostels is, en dan
stoppen ze op dit punt. Ik ben op de verkeerde plek, ik ben te ver gegaan....enz.



Jabes geloofde dat hij de hand van God nodig had voor de zegeningen.

De 'hand van God' is een Bijbelse term voor Gods kracht en tegenwoordigheid in
de levens van Zijn volk. ( zie Jozua 4: 24 en Jes. 59: 1) In Handelingen lag het
succes van de eerste gemeente: Hand. 11: 21. * En de hand des Heren was met
hen, en een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Here."
Een omschrijving van de hand van God in het N.T. is, vervuld zijn van de Heilige
Geest. Toen Jezus de discipelen uitzond om in de hele wereld het goede nieuws
te verkondigen, zei Hij dat Hij bij hen zou zijn. Ze hadden de Heilige Geest
ontvangen. Ze spraken vrijmoedig, mensen bekeerden zich, wonderen vonden
plaats. Dat deed God door hen heen.

Wanneer was de laatste keer dat jouw kerk pleitte voor de vervulling van de H.G.
en dat jijzelf God aanhoudend vroeg voor Zijn hand op jouw.

Zoals elke liefhebbende vader, wacht God op jou om te vragen om Zijn
bovennatuurlijke krachten. 2 Kor. 16:9 * Want des HEREN ogen gaan over de
gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem
uitgaat.” Hij zoekt niet naar geestelijke reuzen of iets dergelijks. Hij zoekt naar
mensen die Hem met hun hele hart zoeken.

Vraag elke dag om de Vaders aanraking. Want voor de christen is afhankelijkheid
hetzelfde woord als kracht.

"Weer van mij het kwade”

Na bovennatuurlijke zegen gevraagd en gekregen te hebben, begreep Jabes dat
hij nu bescherming nodig had. Hij begreep dat hij satans terrein was binnen
gegaan en daarom bid hij het gebed van bescherming, zodat hij een gezegend
leven kan behouden.

Succes brengt ook een grotere mogelijkheid tot falen. Kijk naar christelijke
leiders die gevallen zijn.

Hoe verder je gaat in een bovennatuurlijke bediening, des te meer moet je
bidden voor bovennatuurlijke bescherming! Er gaan meer aanvallen komen op jou
en je gezin. Het wordt bekend dat je afgeleid wordt, neergedrukt wordt en
tegenstand ondervind. Dit is normaal. Als je dit helemaal niet ervaart dan is er
wat aan de hand! We zijn vrijgekocht en uitgezonden naar de frontlinies.

Na een geweldige tijd van bediening gehad te hebben, weet je dat je vatbaar
bent. Je bent misschien uitgeput en op. Bidt dit gebed dan!

De meeste christenen bidden dat ze kracht zullen krijgen om er door te gaan,
maar we kunnen ook bidden dat we er niet doorheen hoeven gaan. Zie ook
Matth. 6:13; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Niets over geestelijk inzicht of speciale kracht, of over confrontatie. Op
dezelfde manier dat God graag wilt dat je bidt voor meer kracht, mag je ook
meer pleiten voor bescherming. Zonder verleiding, zondigen we niet. Velen van



ons maken te veel verleiding mee, en dus zondigen we. Als we God vragen ons
ervan af te leiden, dan kunnen we een grote geestelijke sprong voorwaarts
maken, als we ons niet meer bezig houden met verleiding te bevechten maar
meer om het te vermijden. Zelfs Jezus bad voor bevrijding toen hij in de
woestijn was. Hij weigerde satan mee te doen in een discussie.
Wanneer we ons meer en meer op bovennatuurlijk vlak bevinden, dan is het
meest effectieve wapen tegen zonde, om te bidden dat we geen onnodige strijd
hoeven te leveren. En God geeft Zijn bovennatuurlijke kracht om dat te doen.
Satan kan zijn aanval inzetten op:

- onze wijsheid, dus moeten we bidden om bescherming voor misleiding.

- onze ervaring, dus moeten we bidden om bescherming voor fout oordeel.

- onze gevoelens, het voelt goed, maar is fout.
Omdat satan het meest aanvalt op hen die het meest een bedreiging voor hem
zijn, zal God je gebed ook beantwoorden. Maar soms word je wel aangevallen en
dan kan je in vertrouwen staan tegenover de vijand en de wapenrusting
aantrekken, waar Paulus over spreekt in 2 Cor.10:4.
Je kan de waarheid uitspreken tegenover de leugen van de vijand en de
overwinning, di al van ons is.
Geloof je dat een bovennatuurlijke God zal opdagen, om je te beschermen van
kwaad? Jabes geloofde dit en hij leefde er naar. Zijn leven daarna was gespaard
van pijn en verdriet, die het kwaad brengen.
Paulus vertelt de Colossenzen 2:15 “Hij heeft de overheden en machten
ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.”
Wat een geweldige verklaring van overwinning!!!
We mogen in de overwinning leven, we hoeven niet met verleiding en nederlaag te
leven.

"Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders”

Heeft God favorieten? Wat is er gebeurd met de andere namen in Kronieken?
God geeft aan wie vragen, zo simpel is het. Aan hen die eerlijk verlangen naar
wat Hij voor hen heeft. Als je vraagt om ‘aanzienlijk’ te zijn in Gods ogen, dan is
dat geen arrogantie of egoistisch. Aanzienlijker beschrijft meer van wat God
denkt, niet voor onszelf. Je leeft in de Geest als je het hoogste goed wil.

Fil. 3 :14 zegt: "4 Tk ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij
door Christus Jezus roept.”

2 Cor. 5: 10 " Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus
verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven
heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.”

Het heeft weinig te doen met talent. In Hebr. 11 staan zeer gewone mensen
vermeld, maar zij geloofden in een buitengewone wonderbaarlijke God en stapten
uit in geloof. En zij werden daarvoor geprezen.



Het 'nu’ in het dienen van God is één van de opwindendste aspecten van die eer te
behalen. Hoe zou je dag er uit zien als je geloofde dat God je grenzen zou
verleggen in je contacten met mensen? En dat Gods machtige hand je zou leiden?
Je zou zomaar aan je medemens kunnen vragen: 'Hoe kan ik helpen?’ Jouw Vader
kent jouw gaven en jouw tekortkomingen. Hij kent de mens die een aanraking van
Hem nodig heeft door jouw heen en Hij zal hem op je weg brengen en zal je de
kracht geven om te getuigen van Hem. Als je dit blijft doen zet je een cyclus in
werking van zegeningen. De groeicurve start en je blijft niet hangen in een
volgende ‘level’ maar je begint weer opnieuw met de eerste stap te vragen, nl.
Heer, zegen mij ....En zo kom je in een grotere invioedsfeer. De dag gaat komen,
en er zullen er meerdere zijn, dat er tranen over je wangen rollen vanwege Gods
genade en goedheid. Als je bent zoals mij, dan vraag je misschien aan God om
Zijn zegeningen even te stoppen omdat het teveel wordt. Maar je zal de link zien
naar je gebeden, dat God de hemel opendel!

Deze cyclus van zegeningen zal je geloof ook testen. Maar laat je God toe om in
je leven te werken? Het is altijd het beste voor je. Wil je je overgeven aan Zijn
kracht en liefde, en aan Zijn verrassende plan voor jou? Als je dat doeft, zal je
vreugde ervaren omdat God zo blij is met je!

Eén ding kan deze cyclus verbreken en dat is zonde. Zonde breekt de 'flow' van
Gods kracht. Je zal dan een dieper verdriet ervaren van je 'disconnecting’ van
God dan ooit tevoren. Ga zo gauw mogelijk weer terug naar God en maak het
goed, wat het ook is. En laat het wonder wat Hij begonnen is in je leven weer
door gaan. Onbeschrijfelijke zegen ligt er voor je en voor je gezin!



